Berichten

Opbrengst voor nieuwe ambo en altaartafel
COLLECTE VOOR AMELAND: RUIM 5000 EURO

Onlangs werd er op initiatief van het bisdom
Groningen-Leeuwarden in het weekend van
18-19 juni in de parochies gecollecteerd
voor de St. Clemenskerk op Ameland. Deze
kerk is in februari 2013 door brand verwoest
en de herbouw is momenteel in volle gang.

Omdat het voor ons onmogelijk is alle

parochies persoonlijk te bedanken, willen
wij het graag via deze weg doen. Er is inmiddels een geweldig bedrag van in totaal ruim €
5.000,-- binnengekomen, waarvoor heel hartelijk dank! De giften uit de parochies zullen
worden gebruikt voor een nieuwe altaartafel en ambo (lezenaar) om zo uit te drukken dat in
Woord en Sacrament de Amelander geloofsgemeenschap verbonden is met alle katholieken
uit het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Wij hopen dat in het voorjaar van 2017 de kerk weer helemaal klaar is en hopen u dan als
gast te mogen begroeten. Nogmaals heel hartelijk dank , ook namens alle parochianen van
Ameland, en de pastores P. Verheijen en D. Duzijn.

Namens het bestuur van de St. Clemensparochie
Jacqueline van der Geest-Metz, secretaris.

18 oktober bidden kinderen voor vrede
BIDDEN VOOR OORLOGSKINDEREN

Stichting ‘Kinderen bidden voor Kinderen’ en ‘Kerk in Nood’ nodigen parochies en gezinnen uit om
opnieuw tijdens de Rozenkransmaand oktober met kinderen een Tientje van de Rozenkrans te bidden
voor de kinderen die te lijden hebben door oorlogsgeweld. In 2015 hebben ruim 3.800 kinderen in de
kerk of thuis aan deze gebedsactie deelgenomen. Helaas is gebed nog steeds dringend nodig. Dat is nu
juist wat kinderen voor deze kinderen goed kunnen doen.

Dit jaar is er voor de kinderen naar keuze een sleutelkoord voor vrede of een glow-in-the-dark
rozenkransje.



Op 18 oktober wordt wederom aangesloten bij het wereldwijde initiatief ‘1 miljoen kinderen bidden
voor vrede’. Dit jaar valt dit op een dinsdag. We hopen dat parochies op 16 oktober de aandacht hierop
willen vestigen en dat in oktober wederom veel kinderen in het hele land gaan bidden.

Zie ook bijgesloten poster en www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl

Kinderen bidden voor
oorlogsKinderen

de hele maand oktober

en samen met 1 miljoen kinderen
op 18 oktober 2016

thuis of in de kerk
een Tientje van de Rozenkrans
ga voor jouw sleutelkoord voor vrede
naar: www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl

Bid ool mee voor vrede!

kinderenbiddenvoorkinderen.nl kerkinnood.nl qb"e'ki""'md




Liturgiecursus 2016-2017
DE EUCHARISTIEVIERING ALS VENSTER OP DE LITURGIE

In het seizoen 2015-2016 heeft de Diocesane Werkgroep voor
Liturgie de basiscursus ‘Kerkelijk jaar en liturgie, kennis in
spiritualiteit’ aangeboden. Velen hebben aan deze cursus

= deelgenomen. In het najaar van 2016 start de werkgroep met
een vervolg op deze cursus.

o Omdat het een voortzetting van de basiscursus is willen we nu
de focus richten op enkele liturgische onderwerpen. De viering
van de Eucharistie, bij velen bekend, zal dan het venster zijn
waardoor we naar de liturgie kijken. Aan de hand van de 4-
voudige indeling van de Eucharistieviering zullen o.a. thema’s

als de H. Schrift in de liturgie, de kerk als gebouw en mystiek lichaam, liturgie en muziek, de
geloofsbelijdenis en andere liturgische vieringen aan bod komen.

De avonden zullen weer in Drachten en Assen worden gegeven. Een eerdere deelname aan de
basiscursus is géén vereiste. Voor wie de vroegere Kadercursus Liturgie heeft gevolgd zal veel
bekends horen.

De bijeenkomsten in Drachten zullen plaats vinden op 24/11, 8/12, 12/1, 2/2, 16/3, 6/4 en 11/5. De
bijeenkomsten in Assen zijn gepland voor 1/12, 15/12, 19/1, 9/2, 30/3, 20/4, 18/5.

Alle avonden zijn van 20.00 uur tot 22.00 uur. Pastoor Victor Maagd, Ann Dikhoff-Pollmann, pastor
José Lange en pastor Arjen Jellema zullen, zowel in Drachten als in Assen, in afwisseling de avonden
verzorgen. Als cursusboek zal de werkgroep een reader samenstellen met interessante artikelen. De
deelnamekosten bedragen € 25,-. Bij een minimum van 10 deelnemers vindt de cursus doorgang.
Voor méér informatie en een folder kunt u contact opnemen met pastoor Victor Maagd, 0527 — 61 20
61 of pastoormaagd@gmail.com .

Deelnemers vragen wij zich uiterlijk 10 november 2016 op te geven bij Lisette Winter, tel: 050-
4065888, email: L.winter@bisdomgl.nl Hopelijk gaat u op onze uitnodiging in en mogen wij u in
Drachten of Assen verwelkomen.
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